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Mijn dochter heeft een eetprobleem. Wat nu?
De laatste jaren hebben veel jonge meiden problemen met eten, een eetprobleem of een eetstoornis. Maar wat is nou precies de oorzaak van een eetstoornis? Er is niet 1 duidelijke oorzaak voor het ontwikkelen van een eetstoornis. Hiervoor moet gekeken worden in verschillende hoeken:
· Erfelijkheid en genen.

· Biologische factoren.

· Lichamelijke klachten.

· Het schoonheidsideaal.

· Opvoeding.

· Psychologische kenmerken.

· Dissociatie (het losmaken van de realiteit).

Vaak realiseren meiden zich niet wat de gevolgen kunnen zijn van het "klooien met eten". En wanneer ze het wel weten, gelden die gevolgen vaak niet voor hen, want: "Zo ver laten zij het toch niet komen?" Helaas, zo denkt bijna ieder meisje met een eetstoornis. Toch zijn anorexia en boulimia de psychiatrische stoornissen met het hoogste sterftecijfer! Eetstoornissen hebben niet alleen negatieve gevolgen voor het lichaam, maar ook voor de psychische gesteldheid en het sociale leven. 
Het is een groot misverstand dat eetstoornissen alleen maar om eten en gewicht draaien. Vaak is het willen afvallen enkel een ‘symptoom’ van een ander, onderliggend probleem (bijv. grote onzekerheid of zich ongelukkige voelen). Daarnaast kunnen ook meiden die geen (ernstig) ondergewicht hebben aan een serieuze eetstoornis lijden!
Natuurlijk zijn er de nodige signalen die de waarschijnlijkheid op een eetstoornis vergroten. Deze signalen zijn op te delen in verschillende categorieën:
· Eetgedrag; Minder eten dan normaal, gewoon eten te vet vinden, overdreven veel light - producten eten etc.

· Sociaal gedrag; Overdreven veel eten, Onzeker over zichzelf zijn, sociale situaties vermijden etc.

· Lichamelijke kenmerken; Veel haaruitval, Plotselinge verandering in gewicht, Voortdurend koud hebben etc. 

Uw kind heeft een eetstoornis. Het is dan niet zo gek wanneer u als ouder vragen heeft, daarom een aantal tips die wellicht wat houvast geven bij de behandeling van uw kind. 
· Neem het probleem van uw dochter serieus, maar neem niet meteen extreme maatregelen. Uw dochter verplichten om te gaan eten, of per direct de sportvereniging opzeggen zal geen zin hebben.
· Probeer samen met uw kind hulp te zoeken. Er zijn maar heel weinig meiden die zelfstandig uit een eetstoornis klimmen, dus professionele hulp is zeer aan te raden. Om te beginnen kunt het best naar de huisarts gaan, die uw dochter kan doorverwijzen.
· Een eetstoornis is een ingewikkelde ziekte, die er voor zorgt dat meiden kost wat het kost willen afvallen, ook al weten ze dat dit niet goed voor hen is. Realiseer u dan ook dat het de ziekte is de wil dat u dochter afvalt, en níet uw dochter zelf. Dit is ook de reden dat veel meiden geen professionele hulp willen zoeken. Professionele hulp betekent voor hen weer een gezond gewicht bereiken, en de ziekte verbiedt hen dat.
· Ga uzelf niet schuldig voelen. Een eetstoornis wordt bijna altijd veroorzaakt door een ingewikkelde combinatie van factoren. Bovendien geven maar heel weinig patiënten met een eetprobleem aan dat de oorzaak bij hun ouders ligt.  

· Zoek steun zodat u niet in een sociaal isolement raakt. 
· Zorg goed voor uzelf! 
· Kijk voor meer tips en informatie op: www.proud2bme.nl/parents
· Kijk voor de hulpinstanties in Nederland hier: www.proud2bme.nl/info/Hulp 
· U kunt natuurlijk ook altijd kiezen voor een vrijgevestigde psycholoog en diëtist bij u in de omgeving.
Proud2bme.nl
Bovenstaande informatie is afkomstig van de website www.proud2bme.nl. Dit is een website voor jonge meiden die een eetprobleem hebben of de kans lopen dit te krijgen. Zij kunnen er terecht met vragen aan psycholoog, diëtiste, ervaringsdeskundigen en lotgenoten. Door middel van een chat en fora kunnen zij vragen over zelfbeeld en eetproblemen stellen. Tevens staan er op de site interessante interviews, leuke weetjes en een berg aan ervaringsverhalen van meiden met eetproblemen, modellen en professionals.
Tevens is er plek voor ouders en omstanders op de site, dus ook u kunt er terecht! U kunt hier nog veel meer informatie vinden dan de hierboven gemaakte selectie. Bijvoorbeeld in het ‘handboek voor ouders’. Daarnaast vindt u er verhalen van andere ouders en omstanders en vele tips.

Ook op het fora is een plek ingericht voor ouders waar ze hun vragen kunnen stellen aan andere ouders en professionele hulpverleners. Zo is er ook eens in de twee weken op zondagavond, van 19.00 – 21.00, een chat voor ouders. Hier kunnen ouders naar elkaar luisteren, meedenken en vooral ook steun bieden aan elkaar. 
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