[image: image1.png]A\ 74

=Tt e





Beste ,
 

Ik wil jullie graag iets vertellen waar ik erg mee zit. Ik durf het niet zo goed te vertellen, daarom probeer ik het met deze brief...

Het gaat de laatste tijd eigenlijk niet zo goed met mij. Ik zit niet lekker in mijn vel, ben erg onzeker en vind mezelf te dik. Het lijkt wel of alle meisjes om mij heen mooier en dunner zijn dan ik. Ik wil ontzettend graag afvallen en daarom probeer ik bijna niets meer te eten. De hele dag ben ik bezig met eten en niet eten en bij alles wat ik eet ben ik bang om er van aan te komen. 

Ik weet dat het niet goed is om op deze manier met eten bezig te zijn, en dat het ook niet goed is voor mijn lichaam. Toch lukt het me niet om er mee te stoppen; de drang is zó sterk. Het zo bezig zijn met eten voelt ook als controle en presteren, dat voelt goed. Maar ik word er helemaal gek van en besef dat het zo niet langer door kan gaan, dat ik hier niet alleen uit kan komen. Daarom wilde ik het jullie toch graag vertellen. 
 
Ik snap dat dit voor jullie misschien onverwacht komt en dat het helemaal niet leuk is om te horen. Een probleem met eten is toch altijd iets wat een ander overkomt, en niet jezelf of je eigen dochter. Ik begrijp ook dat jullie waarschijnlijk niet zo goed weten wat jullie ermee aanmoeten.

 
Een site waar ik zelf veel aan heb gehad en nog steeds heb, is www.proud2bme.nl. Misschien vinden jullie het fijn om daar zelf ook eens te kijken, want er is ook een speciaal gedeelte voor ouders en omstanders. Bij deze brief zitten ook twee blaadjes met een aantal tips voor ouders, die ik daar heb gevonden.

Het spijt me dat ik het jullie niet eerder heb verteld, maar het lukte me écht niet. Ik hoop dat jullie niet boos op me zijn en dat jullie me willen helpen om hieruit te komen. Als jullie nog vragen hebben, dan wil ik het er graag over hebben.
 
Liefs,
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