	Niet wat je oppakt maar wat je loslaat, maakt je rijk. 
Henry Ward Beecher

	"Je kunt geen innerlijke rust vinden zolang de macht over je leven zich buiten je bevindt. "


	"Geluk is harmonie tussen de omstandigheden en de behoeften."

Nicolaas Beets

	"Wie naar zekerheid streeft, jaagt daar zijn hele leven achteraan zonder het ooit te bereiken."

Deepak Chopra
	"Het is ontzettend moeilijk om makkelijker te worden. Maar als het lukt, blijkt alles ineens niet meer zo moeilijk als het leek."

Hanny Budel
	"Liever de dader van mijn toekomst dan slachtoffer van mijn verleden."

Karin Bloemen

	"Het is niet jouw taak om mij aardig te vinden; dat is mijn taak."
Byron Katie
	“Ga niet zitten wachten op ‘dat’ moment, dat moment komt niet

want het  zit te wachten waar je blijft.”

“SpiraeArt”
	Vrede komt

als je de weerstand tegen imperfectie opgeeft. 
Rumi



	"Als je te veel stapelt, word je stapelgek."

Anna Koetse


	“Wil je weten wat je los moet laten?
Kijk dan wat je het krampachtigst vasthoudt.”
Olaf Hoenson
	"Af en toe moet je zo wijs zijn om je verstand eens te verliezen."

Yvonne Keuls


	"Als je denkt dat alles tegen zit, denk dan opnieuw."

Jaco van der Steen
	"Het geluk is hier als ik ophoud te beweren dat het elders is."

Eric Baret
	“Het verleden kunnen we niet meer veranderen.
Wél onze gedachten over het verleden.” 
Louise Hay


	"Vaak denken we dat onze stemming het gevolg is van wat we meemaken in plaats van andersom."

Alberto del Niente al Nada


	"Zolang we proberen te worden, ZIJN we niet."

Benjamin Creme
	"Pas als je de moed toont je weg te gaan, toont de weg zich aan jou."

Paulo Coelho

	"Het vinden van oplossingen geeft minder stress dan het zoeken van problemen."

Herman van de Keybus
	"Liever slordig gelukkig dan perfect gestresst."

Irene Becker & Jutta Meyer-Kles
	"Als een tijger je de boom injaagt, probeer dan te genieten van het vergezicht."



	"Je vleugels uitslaan kan altijd, tenzij je jezelf kortwiekt."

Frits van Kempen
	"Moed is niet de afwezigheid van angst maar het besluit dat er iets belangrijker is dan angst."

Ambrose Redmoon


	"Lachend kan men duizend dingen doen die met tranen onmogelijk schijnen."

F. Schiller


	“Voelen brengt je dichterbij de waarheid over wie je bent dan denken.” 
Eckhart Tolle

	“Stress is niet iets wat je overkomt maar een manier van reageren op wat je overkomt.” 
Maureen Kiloran
	"Als je begrepen wilt worden, zeg dan precies wat je bedoelt."

David Baird

	"De menselijke geest is zo verslaafd aan controle dat hij zelfs het loslaten van controle onder controle wil houden."

Erik van Zuydam
	“Zet geen rode strepen onder fouten, maar groene strepen onder wat goed is."

Karel Evenepoel


	"Je kan je de hele dag ergeren, maar je bent er niet toe verplicht."

Uitgeverij Muurkranten

	"Als er geen uitweg is, dan is er altijd nog een weg doorheen."

Eckhart Tolle
	"Tel geen dagen maar zorg dat de dagen tellen."

Muhammad Ali
	"Wie wil, zoekt een mogelijkheid. Wie niet wil, zoekt een reden."

Russisch gezegde



	“We zijn bang de controle te verliezen.
Maar hoe kun je iets verliezen wat je nooit hebt gehad?”
Isaac Shapiro
	"Zoek geen geluk, want je zoekt je een ongeluk."

Taco Sjoerd Bijlsma


	"Als je mededogen niet ook betrekking heeft op jezelf, dan is het incompleet."

Boeddha




	"Als je waagt, groeit je moed. Als je aarzelt, groeit je vrees."

E. Edens
	"De sleutel van de deur naar verandering zit aan de binnenkant."

Gert Greveling
	"Mensen zijn zo gelukkig als ze besloten hebben te zijn."

N. Seleznev



	"Leef vandaag, niet morgen. Morgen is het weer vandaag."

Francien Meijer
	"'Bijna' kom je vaak tegen. Nooit heeft het iets opgelost."


	"Sommige mensen bereiken de top van de ladder en ontdekken dan pas dat hij tegen de verkeerde muur staat."

Stephen R. Covey



	"Zij die geen angst kennen, kennen geen moed. Want werkelijke moed is het overwinnen van de angst."

Druïde Panoramix
	"Als je je eenzaam voelt als je alleen bent, bevind je je in slecht gezelschap."

Jean-Paul Sartre
	"Misschien betekent meestal nee."

Olaf Hoenson

	"Angst voor morgen komt een dag te vroeg."

Kees van Pelt


	"Wie altijd de wind in de rug wil hebben, komt nooit thuis."

Fietswijsheid
	"Het beste wat je kunt bereiken, is te worden wie je bent."

Fons Jansen


	"Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen."

Chinees Spreekwoord
	"Wat echt de moeite waard is, is ook veel moeite waard."

Rebekka Willekes
	"Een slechte dag is nog geen slecht leven."

Walter Godefroot



	"Veel mensen doen zichzelf tekort doordat ze niet durven afwijken van wat anderen van ze verwachten."

Paul Fentener van Vlissingen
	"Hij die altijd zoekt naar verklaringen, loopt het risico ze te verzinnen. "

José Carlos Somoza


	"De aarde is rond en wat het einde van de wereld lijkt, is misschien wel het begin."

Ivy Baker Priest



	"Gelukkig word je met een klein bureau en een grote prullenbak."

Robert Oren
	"Wat het einde van de weg lijkt, is misschien slechts een bocht. Trap dus niet meteen op de rem! "

Robert H.Schuller
	"Ik kan alles, totdat het tegendeel is bewezen."

Gert Stolte

	"Glimlach naar je probleem dan laat het zich van de andere kant zien. "

Rien Hamers
	"Gehechtheid aan niet gehecht zijn, is een valkuil."

Patrick Pannier
	"Zelfvertrouwen is geloven dat je een kracht bezit sterker dan je angst."

Eelco Righarts




	"Wie niet verandert, zal nooit weten hoe het verder gaat."

Olaf Hoenson


	"Als je loslaat, heb je twee handen vrij."

Chinees Spreekwoord


	"Er zijn momenten waarop je de moed moet kunnen opbrengen voor een grote sprong; een kloof kun je niet oversteken met twee kleine sprongetjes."
David Lloyd George

	"In het licht blijkt het monster vaak de schaduw van een vlinder."

D. Kwakkel


	"Vertrouwen hebben is niet naïef; het is de meest moedige daad die je kan stellen."

Patrick Brusselaers
	"Wanneer niets zeker is, is alles mogelijk."

Margaret Drabble

	"Staar je niet blind op een gesloten deur maar kijk om je heen naar een deur die wel open is."

Helen Keller
	"Wees niet wat je niet bent."

Uit het Oculatum


	"Happy hour begint 's morgens vroeg bij het wakker worden en niet tussen zes en zeven uur in de kroeg. "

Roy Martina



	"Wie hetzelfde blijft doen wat hij tot nu toe heeft gedaan, zal ook hetzelfde krijgen als hij tot nu toe heeft gekregen."

Chris Kilham
	"Als je voor eigenwaarde afhankelijk bent van anderen, is het anderenwaarde."

Wayne Dyer
	"Vergeet niet zo nu en dan te glimlachen. In jezelf, om jezelf en met jezelf."

Ronald van de Peppel




	"Elke minuut boosheid kost je 60 seconden geluk."

Ralph Waldo Emerson


	"We moeten bereid zijn het leven dat we gepland hebben op te geven, om het leven te vinden dat op ons wacht."

Thomas Merton
	"Zoek jezelf niet buiten jezelf."

Persius



	"Tussen het volhouden door mag je best even uitrusten."

Olaf Hoenson
	"Je mag best het middelpunt van je eigen leven zijn."


	"Je zult niet ver komen als je niet dichtbij begint."

Oud-bisschop P.J.A Moors



	"Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid."

Albert Einstein


	"Je teveel zorgen maken over de weg die je moet gaan, maakt soms dat je vergeet te beginnen met lopen."

J. Davenport


	"Verloren tijd vind je nooit meer terug."

J.Woodman

	"Wat is leven, als je alleen maar probeert het te ontwijken? "

Anna van Zwam


	"Verander je wensen in doelen en je hebt je lot in eigen hand."

Irving Washington
	"Gisteren een droom, vandaag een plan, morgen een realiteit."

Lornah Kiplagat




	"Door je te ontdoen van alle moeten, ont-moet je jezelf."

Monique de Boer
	"Als ik mijn grenzen aan kan geven, hoef ik geen muren te bouwen."

Franka Klein
	"Wat het einde van de wereld is voor de rups, betekent het begin van de wereld voor de vlinder."

Lao Tse

	"Haast zorgt niet zelden voor vertraging."

Olaf Hoenson


	"Als je de beperkingen kent, kun je daarbinnen onbeperkt te werk gaan."

Jules Deelder
	"Mensen die nooit de tijd hebben doen het minst."

Joseph B. Ducat

	"Eigenliefde is de grootste van alle vleiers."

La Rochefoucauld


	"Een pessimist ziet in elke kans het probleem. De optimist ziet de kans in elk probleem."

Sir Winston Churchill

	"Iemand die geen fouten maakt, maakt doorgaans niets."

Edward John Phelps



	"Niet willen is de reden. Niet kunnen het voorwendsel."

Seneca


	"Vergeving schenken, betekent dat je beseft dat het koesteren van 
oud zeer je leven verwoest."

Piero Ferrucci

	"Laat angst je niet weerhouden."

David Baird



	"Lachen leert men niet, lachen verleert men alleen maar."

Wertheimer (1802-1874)


	"Op het geluk moet je niet wachten, je moet het tegemoet gaan."

Käthe Haack
	"Het verleden heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben, wat ik vandaag doe zo zal ik morgen zijn."

Harry Roger Webb

	"Het is niet eenvoudig om het geluk in jezelf te vinden, maar ergens anders vind je het zeker niet. "

Agnes Repplier


	"Om niet opgevreten te worden, loopt menig schaap in een wolfsvacht rond."

C. Guirlande
	"Wil je de liefde van je leven ontmoeten? Kijk in de spiegel."

Byron Katie

	"Je voelt je gevangen in een kooi. Maar hoe sterk zijn eigenlijk de tralies?"

Johnny Cash
	"De dag dat ik mezelf tegenkwam, bleek uiteindelijk de mooiste dag van mijn leven."

Monique de Wit
	"Wie over elke stap nadenkt, staat zijn hele leven op één been."

Chinees spreekwoord



	"De grootste veranderingen gebeuren als je stopt te geloven dat je zou moeten veranderen."

Willem de Ridder
	"Angst klopte op de deur. Vertrouwen ging kijken en wie stond er..?Niemand.” familiewijsheid

	"Grote gebeurtenissen hangen vaak af van twee kleine woordjes: ja of nee."

Toon Hermans

	"Het is beter een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis."

Chinees gezegde


	"Je kunt het heden verwoesten door je te veel zorgen te maken over de toekomst."

Janis Joplin


	"Wacht niet tot later. Als later iets eerder komt, ben je te laat."

Inez

	"In het woud van ons leven is houthakker zijn het moeilijkste beroep."

F. van Binsbergen
	"Golven kun je niet tegenhouden maar je kunt wel leren surfen."

Joseph Goldstein
	"Wie zich van harte overgeeft aan fantasie,

kan een prachtige realiteit creëren."

Marinus Knoope

	"Wees lief voor je lichaam opdat je geest zich erin thuis kan voelen."

Sir Winston Churchill
	"Elke ja houdt een nee in. Elke positieve keuze betekent dat je iets anders moet laten vallen."

Friedrich Nietzsche
	"Wanneer een probleem je pad kruist, verander dan je richting maar niet je bestemming."

Zig Ziglar

	"Verdoe geen tijd met het zoeken naar een hindernis.

Misschien is er geen."

Frans Kafka
	Niet wat je oppakt maar wat je loslaat, maakt je rijk. 
Henry Ward Beecher

	Vrede komt als je de weerstand tegen imperfectie opgeeft. 
Rumi


	"Raap wanneer je valt telkens iets op."

A. Avery


	"Niet omdat het zo moeilijk is wagen wij het niet, maar omdat wij het niet wagen is het zo moeilijk."

Seneca.
	"De wereld is als een spiegel. Kijk je boos, dan kijkt hij boos terug. Glimlach je, dan glimlacht hij terug."

Engels spreekwoord

	"De ware stilte is niet zonder geluiden, maar zonder gedachten."

Paul van den Bergh


	"De mens vindt wat hij zoekt en wie in spoken gelooft, vindt spoken. "

Halldór Laxness
	"Wordt ooit de hoop beschaamd, houdt nooit op te hopen. Eén deur is dicht gedaan, maar duizend staan nog open."

Friedrich Rückert



	"Je ziet wel wat een ander heeft, maar je ziet niet wat hij mist."

Zeeuws gezegde
	"De beste manier om met veranderingen te leren omgaan, is ze zelf te bewerkstelligen."

Robert Dole
	"Wij zullen moeten kiezen: de waarheid of de schijn. Je kunt jezelf verliezen, door nooit jezelf te zijn."

Toon Hermans

	“Een van de belangrijkste beslissingen die je in je leven moet maken, is of je in een vriendelijk of in een vijandig universum leeft.”
Albert Einstein
	"Je bent wie je vandaag kiest te zijn, niet wie je gisteren was."

Wayne Dyer


	"Wanneer iets negen keer is mislukt,

heb je het negen keer geprobeerd."

Dalai Lama




	“Alles wat je in je leven wilt realiseren,
begint met een besluit.”
Annemarie Postma
	“Als je het gevoel hebt dat je in een gat terechtgekomen bent,
stop dan met graven.”
Will Rogers
	"Doe wat je moet doen en de kracht volgt vanzelf."

Ralph Waldo Emerson

	“De beste manier om je toekomst te voorspellen

is haar zelf te creëren.”

Stephen R. Covey
	"Het mooiste wat je kunt worden is jezelf."

Roy Martina
	"Wied het onkruid uit je gedachten

en laat het geluk bloeien."
 Maarten Berg


	"In onze haast om ergens anders te komen,

vertrappen we de bloem van het hiér zijn."

Tony Parsons
	« Een muur om je heen houdt het verdriet buiten

maar ook de vreugde binnen. »

Jim Rohn
	“Laat wat je bent niet in de weg staan van wat je zou kunnen worden.”

Harry Palmer

	"Groeien is niet groter worden, maar je bewust

worden van je grootsheid."

Mirjam van den Akker
	"Pas wanneer je ten einde raad je angst om de hals durft te vallen,

zal hij je nooit meer naar de keel vliegen."

Carla Pols
	"Je kunt niets verkeerd doen als je jezelf bent,

want niemand doet jou zo goed als jij."

Lee Glickstein

	"Je denken geeft je macht over dingen; de macht om elke reactie op te roepen die je wenst."

Deepak Chopra
	"Begin met het nodige. Doe daarna het mogelijke. En dan ineens doe je zomaar het onmogelijke..."

Franciscus
	"Iets dat je weet, omzetten in iets wat je doet.

Dat is de grootste uitdaging."

Dan Millman

	"Controle over een klein wereldje schept veel minder voldoening dan deel uitmaken van een grote wereld. "

Alan Cohen
	"Als het dwangmatige vluchten voor het nu stopt, stroomt de vreugde van zijn in alles wat je doet."

Eckhart Tolle
	"Leven is veranderen. Veranderen is loslaten. Loslaten is vrij zijn."

Paul S. Kluwer

	"Je kunt het verleden zo stijf tegen je aandrukken dat je armen te vol zijn om het heden te omvatten."


	"Opruimen doen we niet door op te bergen, maar door los te laten."

Sanne Wallis de Vries
	"Loslaten betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen."

S. Kierkegaard

	"Als vrees je vertrouwde vriend wordt, verlies jeveel dierbare maatjes."

Ruud Gortworst
	"Wat gebeurt er als je in de woestijn een zandkorrel een millimeter verplaatst? Je verandert de hele woestijn."

Jonathan Safran Foer
	"Als je je iets afvraagt, vraag het dan gewoon."

Michiel Deerenberg

	“Wil je weten wat je los moet laten?
Kijk dan wat je het krampachtigst vasthoudt.”

Olaf Hoenson


	“We zijn bang de controle te verliezen.
Maar hoe kun je iets verliezen wat je nooit hebt gehad?” 
Isaac Shapiro

	“Het verleden kunnen we niet meer veranderen.
We kunnen wél onze gedachten over het verleden veranderen.” 
Louise Hay


	“Voelen brengt je dichterbij de waarheid over wie je bent dan denken.”
Eckhart Tolle
	“Wie 'doet', maakt fouten.
Maar niet de grootste fout: niets doen.”
Benjamin Franklin

	“Als je het gevoel hebt dat je in een gat terechtgekomen bent,
stop dan met graven.”
Will Rogers


	“De tragedie van het leven is niet dat het zo snel voorbij is, maar dat we zolang wachten om ermee te beginnen.”
	“Durf waar je naar verlangt.”
George Robbert Gissing

	"Stel dat de vraag niet is: waarom ben ik zo zelden de persoonlijkheid die ik werkelijk wil zijn?
Maar: waarom wil ik zo zelden de persoonlijkheid zijn die ik werkelijk ben? "
Oriah Mountain Dreamer



